
Orde van dienst  
8 maart 2026  

Sint Oedenrode / Son en Breugel 
 

3e zondag van de 40 dagen 
zondag Oculi 

m.m.v. Vocaal ensemble Jubilate 
 
 
We beginnen de dienst in stilte 
 
Muziek 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord 
In een wereld vol oordelen en vooroordelen, zijn luisteren en 
oprecht in gesprek gaan daden van betekenis en van verzet. Niet 
meedeinen met de massa en niet voorbijgaan aan wat gezegd 
wordt. Echt luisteren breekt muren af en schept ruimte; het is het 
begin van bevrijding.  
In een echt gesprek ontspringt een bron. 
Juist vandaag, op Internationale Vrouwendag, lezen we het verhaal 
over de vrouw bij de bron, die op het heetst van de dag aan het 
werk is.  
Bij de bron wordt ze aangesproken, ze luistert actief, stelt en 
beantwoordt vragen. Zij dorst naar levend water. 
Laten ook wij ons dit uur openstellen voor het Woord, luisteren, en 
vragen stellen.  
Wij ontsteken ons licht op tafel aan het licht van de paaskaars. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
  



2 

  

Intochtslied  Lb 25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Vijftig psalmen 

   voorzang door Jubilate  

 

Bemoediging 
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Zingen Lb 291c Onze hulp is de naam van de Heer 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Psalm 124 

  voorzang door Jubilate 

 

Drempelgebed  
Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, 
 zie Gij ons aan 
wij die van U hebben gehoord,- 
 hoor Gij ons aan. 

Uw Naam is dat Gij mensen helpt,- 
 wees onze hulp, 
en dat Gij alles hebt gemaakt,- 
 maak alles nieuw, 
en dat Gij ons bij name kent,- 
 leer ons U kennen, 
die Bron van leven wordt genoemd,- 
 doe ons weer leven, 
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,- 
 wees hier aanwezig 
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Zingen  Lb 25 vers 1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen 
Componist Geneve 1551, Dichter Willem Barnard en Muus Jacobse 

 
2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 
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Kyriëgebed 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld, voor de nood van zoveel mensen die lijden onder geweld en 
oorlog, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind, want zijn 
barmhartigheid kent geen einde, hij hoort de ellendigen en redt van 
de dood,  
(……….) 
daarom bidden wij u: 
 

Kyrie – Lb301k Kyrie eleison 
I: voorganger  II: gemeente  
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Zingen  Lb 536 alle verzen Alles wat over ons geschreven is 
  Componist Frits Mehrtens, Dichter Willem Barnard 

vers 1 en 3 Jubilate en 2 en 4 gemeente 

 
2 De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
Barmhartige, Gij wilt U nabij tonen 
aan allen die uw hulp inroepen. 
Wij vragen U: 
open de ogen van ons hart 
en spreek hier het Woord 
dat ons richting geeft. 
Schenk ons uw Geest 
als een bron van kracht, 
zolang wij onderweg zijn naar U, 
in deze veertig dagen en heel ons leven, Amen 
 
Eerste lezing  Micha 4: 1 - 7 
 
Zingen  Psalm 84  onberijmde versie  
  gezongen door Jubilate 
 
Tweede lezing  Johannes 4: 5 - 26 
 
Acclamatie  
Lb 333 Kom, Geest van God 
 

 
Overdenking 
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Muzikaal intermezzo door Jubilate 
Nolo mortem Peccatori (Thomas Morley)  

Nolo mortem peccatoris; 
Haec sunt verba Salvatoris. 

Father I am thine only Son,  
sent down from heav’n mankind to save. 
Father, all things fulfilled and done according to thy will, I have. 
Father, my will now all is this:  
Nolo mortem peccatoris. 
 

Father, behold my painful smart, taken for man on ev’ry side; 
Ev'n from my birth to death most tart,  

no kind of pain I have denied, 
but suffered all, and all for this: 
Nolo mortem peccatoris.  

 
 
Vertaling: 
"Ik wens de dood van een zondaar niet"  
Dit zijn de woorden van de Verlosser.  
 
Vader, ik ben uw enige Zoon, uit de hemel gezonden om de 
mensheid te redden. 
Vader, ik heb alle dingen vervuld en gedaan volgens uw wil. 
Vader, mijn laatste wil is dit: 
"Ik wens de dood van een zondaar niet". 
 

Vader, zie mijn smartelijke pijn,  
die ik voor alle mensen heb geleden; 
vanaf mijn geboorte tot de bitterste dood,  
aan geen enkele vorm van pijn heb ik mij onttrokken, 
maar heb alles slechts hiervoor geleden: 
"Ik wens de dood van een zondaar niet"   
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Zingen Veertig dagen nog tot Pasen 
t: Marijke de Bruijne, m: Peter Rippen 

 

 
2. Veertig weken duurt het groeien 
van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen 
volheid is en nieuw begin. 
Refrein. 

  

Refrein: 
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  3.Veertig jaren van een leven  

zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen 
wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 
refrein 

 
  4.Veertig dagen nog tot Pasen 

soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn. 
refrein 

 
Toelichting op de inzameling  
Collectedoel: Egypte: Een betere toekomst voor meisjes in 
achterstandswijken 

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Meisjes Egypte 

 
Gebeden  
 

Voorbeden met acclamatie 368 d - Houd mij in leven 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Vijftig Psalmen – Psalm 25,17 
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Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Slotlied Lb 653 vers 1, 3, 4 en 7 U kennen, uit en tot U leven 
Componist Georg Neumark, Dichter Ad den Besten  

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
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7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
Zegen 
 
Amen 

 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 

praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 
 
 
 
 
 
 
Basissymboliek Veertigdagentijd 2026 
 
Rode draad in de schikkingen is ‘de Geest waaiert breed uit’. 
We kozen voor een tweedimensionale waaier met in het midden 
een vaas waarin elke keer andere bloemen, of andere materialen 
worden geplaatst.  
In sommige culturen wordt een waaier bedoeld om te 
communiceren, in andere culturen symbool van geluk en 
voorspoed. 
De waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een 
andere toekomst, een nieuw begin. 
 

 


